
 

TRƯỜNG THCS ĐỨC HỢP             ĐỀ THI KSCL LỚP 9 NĂM HỌC 2017-2018 

    Khóa thi ngày 3/3/2018                                           Môn thi: Ngữ văn  

                                                        Thời gian: 120 phút (không kể thời gian giao đề) 

ĐỀ BÀI 

I. ĐỌC HIỂU VĂN BẢN THƠ (4.0 điểm) 

 Đọc đoạn thơ sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới. 

                                    Một mùa xuân nho nhỏ 

                                    Lặng lẽ dâng cho đời 

                                    Dù là tuổi hai mươi 

                                    Dù là khi tóc bạc. 

                                                    (Ngữ văn 9, tập hai, NXB Giáo dục) 

Câu 1 (1.0 điểm): Đoạn thơ trên trích từ văn bản nào, của ai? Khái quát nội dung đoạn thơ 

trong một câu văn? 

Câu 2 (1.0 điểm): Viết ngắn gọn những cảm nhận của em về hình ảnh “mùa xuân nho nhỏ” 

trong đoạn thơ? 

Câu 3 (1.0 điểm): Phân tích tác dụng của những biện pháp tu từ có trong hai câu thơ: 

                                     Dù là tuổi hai mươi 

                                     Dù là khi tóc bạc 

Câu 4 (1.0 điểm): Bài thơ ra đời trong hoàn cảnh nào? Đặt trong hoàn cảnh ra đời ấy, đoạn 

thơ nói riêng và bài thơ nói chung cho em hiểu gì về tâm hồn nhà thơ? 

II. VIẾT ĐOẠN VĂN NGHỊ LUẬN ( 2.0 điểm). 

Trong bài thơ “Con cò”, nhà thơ Chế lan Viên từng viết: 

                           Con dù lớn vẫn là con của mẹ, 

                           Đi hết đời, lòng mẹ vẫn theo con. 

Trên báo điện tử Vietnam.net cũng đăng câu chuyện sau đây: 

 Trận động đất xảy ra vào năm 2008 ở Tứ Xuyên, Trung Quốc là một thảm họa kinh 

hoàng, cướp đi tính mạng của biết bao nhiêu người. Khi trận động đất qua đi, lực lượng 

cứu hộ tìm thấy thi thể một người phụ nữ trẻ ở trong tư thế rất kì lạ: Cô dường như đang 

quỳ xuống, cơ thể nghiêng về trước và hai tay vòng sang hai bên để ôm và đỡ một vật gì đó 

ở trong lòng. Ngôi nhà đổ sập trên lưng và đầu cô. Đội trưởng đội cứu hộ thấy lạ và anh 

đã quỳ xuống bên thi thể người phụ nữ. Rồi trong sự bất ngờ và sung sướng, anh hét lên: “ 

Một đứa bé! Có một đứa bé!” 

 Cả đội ngay lập tức cùng nhau giải cứu em. Cậu bé khoảng 3 tháng tuổi được bọc 

trong một chiếc khăn hoa và nằm gọn trong lòng người mẹ. Cậu vẫn ngủ một cách bình 

yên khi đội cứu hộ nhấc em lên. Và khi mở tấm chăn ra, họ tìm thấy một chiếc điện thoại di 

động vẫn còn một tin nhắn hiện trên màn hình. Đội trưởng đã bật khóc khi đọc tin nhắn ấy 

cho mọi người nghe: “Nếu con còn sống, hãy nhớ rằng, mẹ rất yêu con”.  

 Từ nội dung của hai câu thơ và câu chuyện trên, em hãy viết một đoạn văn ( từ 7 đến 

9 câu văn) theo phép lập luận phân tích để nêu suy nghĩ của mình về sự thiêng liêng của 

tình mẫu tử. 



 

III. ĐỌC HIỂU VĂN BẢN TRUYỆN ( 4 điểm) 

 Đọc đoạn trích sau và trả lời những câu hỏi bên dưới.   

 Sau đó anh lấy vỏ đạn hai mươi li của Mĩ, đập mỏng làm thành một cây cưa nhỏ, 

cưa khúc ngà thành từng miếng nhỏ. Những lúc rỗi, anh cưa từng chiếc răng lược, thận 

trọng, tỉ mỉ và cố công như người thợ bạc. Chẳng hiểu sao tôi thích ngồi nhìn anh làm và 

cảm thấy vui vui khi thấy bụi ngà rơi mỗi lúc một nhiều. Một ngày, anh cưa được một vài 

răng. Không bao lâu sau, cây lược được hoàn thành. Cây lược dài độ hơn một tấc, bề 

ngang độ ba phân rưỡi, cây lược cho con gái, cây lược dùng để chải mái tóc dài, cây lược 

chỉ có một hàng răng thưa. Trên sống lưng lược có khắc một dòng chữ nhỏ mà anh đã gò 

lưng, tẩn mẩn khắc từng nét: “ Yêu nhớ tặng Thu con của ba”. Cây lược ngà ấy chưa chải 

được mái tóc của con, nhưng nó đã gỡ rối được phần nào tâm trạng của anh. Những đêm 

nhớ con, anh ít nhớ đến nỗi hối hận đánh con, nhớ con, anh lấy cây lược ra ngắm nghía 

rồi mài lên tóc cho cây lược thêm bóng, thêm mượt. Có cây lược, anh càng mong gặp lại 

con. Nhưng rồi một chuyện không may xảy ra. Một ngày cuối năm năm mươi tám- năm đó 

ta chưa võ trang- trong một trận càn lớn của quân Mĩ - ngụy, anh Sáu bị hi sinh. Anh bị 

viên đạn của máy bay Mĩ bắn vào ngực. Trong giờ phút cuối cùng, không đủ sức trăng trối 

lại điều gì, hình như chỉ có tình cha con là không thể chết được, anh đưa tay vào túi, móc 

cây lược, đưa cho tôi và nhìn tôi một hồi lâu. Tôi không đủ lời lẽ để diễn tả lại cái nhìn ấy, 

chỉ biết rằng, cho đến bây giờ, thỉnh thoảng tôi cứ nhớ lại đôi mắt của anh. 

 - Tôi sẽ mang về trao tận tay cho cháu. 

 Tôi cúi xuống gần anh và khẽ nói. Đến lúc ấy, anh mới nhắm mắt đi xuôi. 

                     ( Chiếc lược ngà- Nguyễn Quang Sáng,  Ngữ văn 9, tập một, NXB Giáo dục) 

Câu 1 (1.0 điểm): Hãy chỉ rõ phép liên kết được sử dụng trong hai câu văn “Sau đó anh lấy 

vỏ đạn hai mươi li của Mĩ, đập mỏng làm thành một cây cưa nhỏ, cưa khúc ngà thành từng 

miếng nhỏ. Những lúc rỗi, anh cưa từng chiếc răng lược, thận trọng, tỉ mỉ và cố công như 

người thợ bạc.”  

Câu 2 (3.0 điểm):Viết một bài văn ngắn phân tích nhân vật anh Sáu trong đoạn trích trên? 

-Hết- 

 

 

 

Họ và tên: …………………………………. Số báo danh: ……………………. 


